
 

Nieuwsbrief 
Beste lezer! 
Het is weer de hoogste tijd voor de tweede nieuwbrief van dit jaar.  In de vorige nieuwsbrief hebben 

we het vooral gehad over de acties die hebben plaatsgevonden in Nederland en België om de 

stichting bekend te maken en te vragen om uw steun. 

We kunnen nu melden dat we met een groep van 9 christenen een kledingactie hebben verzorgd in 

Labod Hongarije. Dat was van 8 september tot 15 september. Daar wil ik graag meer over vertellen. 

Zondag zijn we afgereisd vanuit Brunssum (Zuid Limburg) naar Zuid West Hongarije. Een reis van 15 a 

16 uur, dus 5:30u vertrokken we en 20:30u kwamen we aan bij een restaurant in de buurt en hebben 

we gegeten en daarna waren we 21:30u bij “zendingshuis A Forras” (De bron). 

 

V.l.n.r.. Sjoerd, Hilde, Joop, Cindy, Anneke Hubert, Demi, Evert en Patrick 



 

Het middelste huis is zendingshuis “A Forras” (de Bron in het Hongaars) 

 

“A Forras” was de plek waar we als groep verbleven en ook bijbelstudies hadden en gezamenlijke 

lofprijs en aanbidding. We trokken dus 7 dagen met elkaar op. 

 

 

 
Maandag, om 8 uur ontbeten en de dag geopend met gezamenlijk gebed en lofprijs en aanbidding. 
Daarna hebben we de bus en auto uitgeladen en vervolgens alle kleding die al gesorteerd was in 
Nederland en in vaccuumzakken zaten, ingeladen. Ook kledingrekken en alle benodigdheden 
brachten we naar het Cultureel Centrum v Labod, waar de kledingbank zou plaatsvinden. 

Dinsdag, zijn we naar Boedapest gegaan. We hebben de grote synagoge bezocht en ook uitleg 
gekregen over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boedapest m.n. in WO2. 

Woensdag was de eerste dag van de kledingbank. 27 gezinnen waren uitgenodigd per dag. De eerste 
dag was het zo dat de mensen hun kleding verzamelden en vrij snel weer vertrokken. Toch waren er 
kinderen die gebruik maakten van de springkussen die er was en blikwerpen en armbandjes maken. 

 



Donderdag was de tweede dag van de kledingbank en op deze dag bleven de mensen wat meer 
“hangen” en de kinderen voelden zich helemaal op hun gemak. Ze kwamen een beetje schuchter 
binnen, maar waren later op de middag echt op hun gemak. 

 

 

 

 
Veel inwoners van Labod konden de kleding gebruiken en werd flink “geneusd” en er was genoeg 
voor jong en oud. 

  



We werden ook geholpen door de “vrouwen vereniging van Labod”. Zij deden het poetswerk, 
meehelpen met tafels goed neer zetten, de ontvangst van de gasten, maar zeker ook niet 
onbelangrijk ze maakten heerlijke verwennerijen voor ons voor de lunch! 

 

Heerlijke koffie Langos 

 

De gemeente Labod heeft inwoners die onder de armoedegrens leven in hun systeem staan en 
zodoende zijn ook juist deze inwoners uitgenodigd voor de kledingbank. 

In de ochtend hebben we Monika en haar zonen (Kevin en Martin) opgehaald in Pettend (een dorpje 
dat 45 minuten verderop lag) zodat ze vandaag de dag bij de kledingbank konden bijwonen en zelf 
ook wat kleding konden uitkiezen. Monika steunen we als stichting financieel elke maand. Ze waren 
dolblij om een keer uit huis te kunnen. De zonen v Monika hebben een spierziekte en zijn aan huis 
gebonden. 

Monika gaf aan dat haar wasmachine kapot was en de rolstoel van Martin ook kapot was. We 
mochten haar zegenen met een nieuwe wasmachine en geld voor de reparatie van de rolstoel. De 
wasmachine is mede betaald door enkele mensen die spontaan geld gaven aan de groep vrijwilligers. 

De zaterdag hebben we (Joop, Sjoerd en ik) de wasmachine gebracht en geïnstalleerd. Wat een 
vreugde om dit te mogen doen! 

Tevens is het een enorme meerwaarde dat we als stichting maandelijkse giften ontvangen, zo 
kunnen we gezinnen die onder de armoedegrens leven, financieel steunen, zoals deze alleenstaande 
moeder met haar 2 zonen. 



 

 

Vrijdag was de derde dag van de kledingbank en het was wederom een drukke, maar gezellige dag. 
Veel persoonlijke contacten en we merkten ook als vrijwilligers dat we steeds meer vertrouwd 
raakten met de mensen. 

Ik wil u straks iets meer vertellen over de persoonlijke contacten die we hadden. 

Vrijdag na de kledingbank moest alles opgeruimd worden want om 19u was er weer een getuigenis/ 
info avond. De vrijwilligers van de vrouwenvereniging van Labod en onze vrijwilligers hadden binnen 
een half uur alles opgeruimd. Deze samenwerking was zo gezegend. 

We mochten ook bidden voor deze vrijwilligers en het was te zien dat sommige vrijwilligers geraakt 
waren en geëmotioneerd. Zo goed om Gods liefde te zien bewegen en mensen die hierop reageren! 
We hebben deze vrijwilligers ook een bonbondoosje gegeven als bedankje, ze waren zo dankbaar. 

Om 19u was de getuigenis-/ infoavond. De cultureel werker had alle “notabelen” van het dorp 
uitgenodigd. Dit wil zeggen: de burgermeester(s), wethouders, leraren, ondernemers, etc. 

Joop en Anneke hebben hun getuigenis mogen vertellen, die toch wel een impact had op enkele 
mensen. We hebben een Hongaars lied gezongen en een Nederlands lied. Een filmpje laten zien van 
“the story of love”, waarin kort het evangelie wordt uitgelegd. 



  

 Daniel (vertaler) en Joop die zijn getuigenis verteld 

 

Boeken + lekkernijen vanuit Nederland 

 

V.l.n.r.. De burgermeester van Labod, Evert en Daniel (vertaler) 

Tijdens deze avond werd ook e.e.a. uitgelegd over de stichting. De burgermeester heeft ons laten 
weten dat Labod dankbaar is voor deze actie en de stichting Hart voor Hongarije. Als bedankje 
hebben we een prentenboek gekregen van de provincie Somogy, waar ook Labod in ligt. Wat tevens 
erg bijzonder was dat de dominee van het dorp op stond na afloop en gezegd heeft dat ze gebeden 
heeft voor een actie als deze en dat wanneer door acties mensen Jezus leren kennen, dat deze 
mensen welkom zijn in de kerk. Dat het goed is om een gemeenschap te hebben waar ze kunnen 
groeien. 

 

 



Enkele persoonlijke ontmoetingen willen we jullie niet onthouden. 

Tijdens de derde kledingbank dag kwam er een jongeman van ongeveer 25 jaar binnen. Ik (Evert) 
voelde een bewogenheid voor deze jongen (Gods liefde voor deze jongen) en een paar tellen daarna 
kwam Patrick naar me toe en zei: “Er is wat speciaals met deze jongen, volgens mij moeten we met 
hem gaan bidden”. We vroegen hem om even mee te komen en we vertelden dat we beiden Gods 
liefde voelden voor hem en dat we dat wilden zeggen. Patrick gaf ook nog aan dat het als jonge vader 
(hij had een vrouw en 2 jonge kinderen) van een gezin in deze situatie niet makkelijk is. En dat het 
goed is om God aan te roepen en Hem te leren kennen. 

We mochten voor deze jongeman bidden en hem een Hongaarse bijbel geven. Daniel (de vertaler) 
heeft nog uitgelegd hoe je het beste kunt beginnen als je de bijbel gaat lezen. Het was zichtbaar dat 
deze jongen was geraakt door Gods liefde en hij bleef nog een hele tijd en gaf zijn telefoonnummer 
en gaf aan dat hij het fijn vond als we nog eens langskomen. Jullie mogen voor hem en zijn gezin 
bidden, zijn naam is Ference. 

Daarnaast heeft Joop heel goed contact gehad met Peter. Een kroegbaas van een naburig dorpje van 
Labod, genaamd Mike. Deze Peter gaf aan dat hij “evangelisch” was, maar dat hij het nut van een 
kerk niet in zag. Joop kon hem goed uitleggen dat dit een plek is waar men elkaar kunt aanmoedigen 
en opbouwen in het geloof, dat juist in deze tijd heel belangrijk is. Er was een heel mooi contact en 
we werden uitgenodigd om naar zijn café te komen. Dat hebben we gedaan en we hebben zijn vrouw 
ook leren kennen. Ook was bij hem zichtbaar dat het contact hem iets had gedaan en hij wilde graag 
in de toekomst contact blijven houden. Jullie mogen bidden voor Peter en zijn vrouw. 

Ook was het enorm bijzonder met de vrijwilligers. De cultureel werkster en eigenlijk de hoofd van 
alle vrijwilligers was een bijzondere vrouw. In het begin van dit jaar was ik (Evert) met haar in gesprek 
over de voorbereiding van de kledingactie. Terwijl we in gesprek waren kreeg ze een telefoontje met 
het bericht dat haar zoon dodelijk verongelukt was.. Ze begon onbedaarlijk te huilen en de vrouw van 
mijn contactpersoon troostte haar (omdat ze Hongaarse was en haar kende). 

Tijdens de kledingactie heeft haar man en ook haar dochter ons geweldig geholpen. Aan het einde 
mochten we voor de groep vrijwilligers bidden en deze vrouw werd emotioneel. Het is zo dat 
wanneer er diep verdriet is… en mensen ervaren Gods liefde door het gebed, dan gebeurd er iets. 
Mogen we bidden voor dit gezin, dat ze de liefde van God mogen toelaten in hun verdriet. 

Zo zijn er nog momenten te benoemen en hebben we Gods liefde aan het werk gezien en God mocht 
ons ook gebruiken. 

Het leuke is, is dat God niet lineair werkt… maar Hij werkt op verschillende niveaus.. Het is namelijk 
zo dat we als groep dachten dat we “Gods liefde mochten uitdelen”, maar God werkte ook in ons als 
groep (zodat we geestelijk mochten groeien) en ook door de reacties van mensen. Verder zijn er ook 
contacten gelegd met de plaatselijke kerk daar en de burgemeester, e.d. God werkt op manieren die 
wij niet eens door hebben. 

Dit was de eerste echte actie in Hongarije en we zijn dankbaar dat God gezegend heeft in meerdere 
opzichten. We zien uit naar wat Hij nog gaat doen in de komende jaren. 

Wat kunt u doen, als achterban? U kunt voor ons bidden en ons financieel ondersteunen, zodat we 
nog meer kunnen doen in de toekomst. Eind dit jaar hebben we nog 4 “Praise & Charity” avonden, 
daar gaan we nog vertellen over ons werk en verzorgen een Praisedienst. We hopen U daar te zien! 


