
 

Nieuwsbrief 
 

Beste lezer! 

 

Je krijgt deze nieuwsbrief, omdat we in je kerk/gemeente zijn geweest met de “Praise & Charity tour” 

en misschien heb je je ingeschreven in de mailinglijst. D.m.v. deze nieuwsbrief willen we je op de 

hoogte houden van de activiteiten van de stichting “Hart voor Hongarije”. 

Hoe het begon… 

Ik zal eerst kort vertellen hoe we tot de beslissing gekomen zijn om de stichting “Hart voor Hongarije” 

over te nemen. 

In de zomer van 2022 heb ik (Evert Quaedvlieg) een huis gekocht in Hongarije met het doel om dit te 

verhuren als vakantiehuis. In oktober 2022 ben ik met mijn ouders, kinderen en een vriend naar 

Labod gegaan (waar het vakantiehuisje is) om al wat op te knappen e.d. Terwijl we daar waren zijn de 

buurt gaan verkennen. We kwamen op een gegeven moment in een straat wat leek op een 

afbraakwijk. De huizen waren er zo slecht aan toe. Daken lek en verzakt, geen ramen of kapotte 

ramen, wild begroeiing overal, even later zagen we kinderen over de straat lopen met verwilderd 

haar (al een hele tijd niet meer gewassen) en echt vodden aan. Het was alsof we een hele andere 

wereld binnen kwamen. We waren geschokt en waren er gewoon stil van… 

Door deze ervaring kreeg ik de gedachte… ik kom hier in Hongarije een vakantiehuisje kopen als 

bijverdienste/ verhuur en niet heel ver in de buurt is er zo’n armoede!!! Zou ik iets kunnen betekenen 

voor deze mensen hier (in zuid west Hongarije)? 



Toen ik terug was in Nederland, vrijwel in dezelfde maand, kwam Marc v.d. Wijer naar me toe en 

vroeg me: “Hey Evert, jij hebt toch een huisje in Hongarije, ik ken iemand die een stichting wil 

overdragen en als niemand het overneemt, dan trekt hij de stekker eruit”… 

Van het een komt het andere en we zijn gaan praten met Ton Hamoen (voorzitter), die dit werk al dik 

12 jaar deed met hart en ziel, maar zich nu op andere dingen wilde richten en het wilde overdagen. 

Het bleek dat de stichting “Hart voor Hongarije” juist actief was in zuid west Hongarije, laat dat nu net 

zijn waar ik mijn huisje had gekocht… 

Dus, ik zie het zo dat God dit bij elkaar heeft gebracht op Zijn manier. 

In de zomer van 2023 heeft de overdracht plaats gevonden en Marc van de Wijer, Hubert Kollee en ik 

(Evert Quaedvlieg) zijn een stichting rijker! Stichting Hart voor Hongarije 

 

 

Vrnl: Simin, Marc, Evert, Hubert, Ton, Leny 

 

Doelstelling 

De stichting stelt zich ten doel om: 

1. De allerarmsten van Zuid West Hongarije materieel te helpen met o.a. kleding, 

verzorgingsproducten en levensmiddelen (pakketten).  



2. In dit contact willen we de mensen bemoedigen met het feit dat God hun niet is vergeten en 

dat Zijn liefde ons beweegt om te helpen. Als ze daar meer over willen weten, dan willen we 

hen ook voorzien in Hongaarstalige literatuur en uitleg over het christelijk geloof. 

3. Activiteiten aanbieden aan kinderen en voor hun een “verwen” moment te organiseren. 

 

Wat doen we in Nederland? 

In Nederland zijn we sinds de zomer actief om te werken aan een “achterban”. De stichting was altijd 

in Zeeland, nu Limburg/ Brabant. In deze provincies is de stichting niet bekend. 

Dit doen we doormiddel van een kerkentour te doen. Genaamd “Praise & Charity”. 

 

Praise & Charity 

 

 

 

 



 

Zoals je kunt zien op de flyer (boven) bezochten we een 5 tal kerken om samen een lofprijs avond te 

hebben, maar ook om e.e.a. uit te leggen over de stichting. 

Tijdens deze avond willen we betrokkenheid “kweken” en een mailinglijst aanleggen, zodat we 

gebedspunten kunnen doorgeven en mensen kunnen informeren over actuele gebeurtenissen. 

Natuurlijk ook om mensen de gelegenheid te bieden om ons financieel bij te staan. 

De eerste avond heeft al plaats gevonden in Christelijk Centrum Hamont (B) en we hebben ongeveer 

35 mensen mogen verwelkomen en maar liefst een bedrag van 522 euro binnen gehaald! 

Bedankt Christelijk Centrum Hamont! 

Hier nog een overzicht van de andere kerken waar we zijn geweest en welke bedragen zijn 

gedoneerd: 

Evangelische Gemeente Geleen: 230 euro, Baptistengemeente Brunssum 543 euro, Beek (Stem v.d. 

Goede Herder) 206 euro en “Beek Leeft” heeft de huur van de kerk gedoneerd, Levend Water 

Hoensbroek: 1127, 50. Dus in totaal 2628, 50! 

We willen alle gemeenten en kerken van harte bedanken! 

Wilt u 1 van deze avonden bezoeken, dan bent u natuurlijk van harte welkom! In het najaar van 2024 

houden we weer “praise & charity avonden”, meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

 

Naast Praise & Charity avond zullen er ook 2 x per jaar “Stamppotdagen” zijn, de opbrengst hiervan 

gaat naar de allerarmsten van Zuid West Hongarije. 

 

Hieronder een flyer van de eerstvolgende Stamppotdag: 

 



 

Wat zijn de plannen? 

Aangezien ik 3 keer per jaar naar Hongarije ga ivm vakantiehuis, kan ik dit goed combineren om 

hulpgoederen mee te nemen. In Nederland hebben we een opslagruimte om kleding/ 

verzorgingsproducten en levensmiddelen op te slaan. Het Credohuis te Geleen heeft toegestemd dat 

we een grote kelderruimte van 8 x 3 met rekken mogen gebruiken voor de stichting. We willen dit in 

vacuümzakken opslaan en meenemen naar Hongarije.  

In Hongarije heb ik contact gekregen met een echtpaar uit het dorp Nagykorpad (5 minuten van 

Labod). Zij zijn de contactpersoon voor het vakantiehuis, maar helpen ook wanneer er contact 

gezocht wordt met de gemeente. 

Onlangs 19 oktober hebben we een heel goed gesprek gehad met de cultureel werker van de 

gemeente Labod. Weliswaar met “google translate”, maar we hebben kunnen uitleggen wie we zijn 

en ook de vraag “hoe kunnen we helpen”. 

Het komt er op neer dat deze cultureel werker heel enthousiast was en heel graag wilde meewerken. 

Ze gaf aan dat we het cultureel centrum mogen gebruiken voor een kleding/ voedstelbank en tevens 

voor kinderactiviteiten organiseren! 

 

Vrnl: Flip en Eszter (contactpersonen), Cultureel werker van Labod en medewerkers. Achter cultureel centrum 

 

Dus we gaan een reis plannen in september 2024 naar Labod om het bovenstaande te gaan doen. 

Van daaruit gaan we verder kijken waar behoefde aan is. 

De ideeën zijn om in de toekomst een fietsenwerkplaats op te zetten en te helpen met verbeteren 

van de woningen. Echter moet het uitwijzen of dit echt past in Gods plan. 

 

Data om in de gaten te houden: 

29 februari 2024 Kledingsorteerdag in Geleen 

23 maart 2024 stamppotdag (zie flyer) 



Van 8 – 15 september 2024 reis naar Labod Hongarije met 10 mensen om een kledingbank te 

organiseren 2 dagen lang met kinder activiteiten (luchtkussen, sport en spel, grabbelton e.d.). 

Daarnaast koffie en thee, zodat de mensen wat langer blijven om een gesprekje te hebben en iets te 

kunnen vertellen van de Liefde van God. 

 

Wanneer jullie hier vragen over hebben of mee willen doen. Dan neem contact met ons op! Via de 

website. 


